An original documet of StalkerofEfeAyda! team 
Kendini únlú zanneden Efe Aydal hakkinda gercekler serisi IV 


Cine se trezeste de dimineata, departe ajunge 


Her bokolog Efecik, Gigtv İbrahim'in yolda türbanlı görse saldırabileceği gibi arkasından sallama kendi yavşak tipine uygun bir ifade kullanmıştır. Ekşi sözlükte onun bu düşüncesine dair sözde kanıt sunan yavşak kimdir, dont get high on your own supply 


https://eksisozluk.com/entry/134079321 


Romanya'ya gider gitmez önceliği prezervatif almak olmuş Efe, hem kendini bu link ismiyle eleştirmek hem övmek hem de söylediklerine sen olmayandan kaynak sunmak nasıl bir his? 


Adam taciz etmiş öyle mi tavuk götü suratlı yavşak? Kendileri her türlü hakareti adama yapsınlar, karısına demediklerini bırakmasınlar sonra da bu adam kendisini trolleyenin karısından bahsedince tacizci oluyor öyle mi? 


Her neyse 


Yakup Deniz konusunda da iftira atan ibne Efe'nin sözlerini kim savunmuş, dont get high on your own supply 


https://eksisozluk.com/entry/134065181 
Bunu neden yazmıştır dersek, cevap bu entryde 


https://eksisozluk.com/entry/133952474 


Demokrasinin d sinin kalmadığı bir toplumda ergenler, bu adamın hem para kazandığı hem de para kazandırdığı Amerikan karşıtı olsun da ne olursa olsun şeklindeki cahil Perinçekçi propagandalarla Social Justice Warrior kavramını eleştirmesini bilgili olmakla eş değer saymaktadırlar. Aynı Okan'nın aptalları çıkartıp aptallıkla dalga geçip kendisini akıllı göstermesi gibi. Kolonyağını kolonya olarak görüp, kabı önemsemeyen aptal ergenlere değil lafım, tavuk götü suratlı Efe sen Türk olduğundan Türk pagan inancını kimliğine yazdırma isteğinin engellenmesine dair yaptığın podcastler Social Justice Warriorluk değil mi? İşime gelince SJW, işime gelmeyince anti-SJW, hasiktir Perinçekçi kuçu kuçu. 


Bir araya girelim. 
İbrahim Atabey reis, bak adam 2011 tarihinde ne demiş: 


Eğer hedefim direkt dinin kendisi olsaydı seyircilerimin yarısı dindar olmazdı. Mesela Huzur ve İrfan serisini özellikle dindar arkadaşlar beğeniyor. 


Her neyse, geldim Efeciğim. 


Ulan yavşak, bırak kaba etini Alsancakta sallamayı. Sana ne dedim, Doğu Türkistan ile ilgili samimi, düşünceleri sana ait ve Perinçekçi adilerin sözleri olan Ayrılıkçı Uygurlar demeden Doğu Türkistanlılar şu yüzden haklıdır bu yüzden haksızdır diye podcast yap ve karşılığında sana açık çek dedik, sen bunları duydun ne yaptın? 


Suskunluğunla bizi dövüyorsun, eminim. Yoksa Perinçekçi bir göt sallayan değilsin sen. 
Bak sana bir podcast fikri, Doğu Perinçek'in yağlı hortumu Bubba'nınkine benziyor mu benzemiyor mu? Tecrübelerim 


Efe şöyle bir tivit paylaşmış 


Or Efe Aydal 


İzmir'de 45-50 yaşlarında bayan oyuncu arıyoruz. 
Oyunculuk tecrübesi olması lazım. Çok kısa ama oyunculuk isteyen bir rol. Ağlama /sinirlenme falan gerçekçi olmalı. Böyle biri varsa efeaydal81@hotmail.com adresine yazabilirsiniz. 


Perinçek geliri azalınca zengin dullara hizmet verilir diye yazmış yiğit Türkçü. Ananı oynat, daha önce oynatmıştın veya karını oynat daha önce oynattın. Tecrübeleri de var, illa pro olacak öyle mi? 


Düşünceyi güzel olan ve olmayan olarak tanımlayan, Atatürk'ü sevmeme gibi bir sevgi kıstası arayan Efe için Atatürk'ü sevmeme ibnelikmiş. Amerikan kolejinde okuyup, Perinçekçi olup sonra Olimpos'ta kendine hortum bağlatmak nedir Efe? Hop dedik, sana karşı olan herkes ve her şey ibnedir, bilemedik reis. Affet, yalvarırım. 


Başka neler ibneliktir Efe için? 
Perinçekçiler kocası olmuşken kocansıyla şöyle onur duyuyordu: 


„hesapta internetteki ünlü olan videoları programa çıkaran onlarca TV programı varken herkesin paylaştığı videolarımızı görmezden gelmeleri. Büyük gazetelerin “internet ünlüleri” diye haber yapıp bizim gibi, Ariza Adam gibi muhalifleri es geçmeleri... Bizi programa çıkaran tek kanal, tahmin edeceğiniz gibi Ulusal Kanal oldu. Bu da benim için bir onurdur. 


Anladım reis, yani senin videoların o kadar çok paylaşılırken seni bir türlü görmüyor iktidar yalakaları. Bu arada senin onurun varmış ya hani Ulusal Kanal'a çıkmak ha işte onlar da şimdi iktidarın göt kılı oldular, sana daha iyi hortum bağladılar mı diye Perinçekçiler aleyhine bir şey diyemiyorsun ONURLU ADAM! 


Yoksa bir dakika onurluyum diyor ya bir kinaye var herhalde: 


Ben komığım. Ne kadar ciddi bir insan olsam da komigim. Beynimdeki kablolar bu şekilde bağlanmış. Gençliğimden beri, yaşadığım bir olayı olduğu gibi anlatsam bile arkadaşlar “Efe bu esprileri nereden buluyorsun” derlerdi. 


Efe kendisini Jerry Seinfeld zannediyor, çok Seinfeld dizi seyredince oradan espri çalabileceğini düşünmüş. Seinfeld hayranları bilir, sette Jerry rol yaparken oldukça zorlanıyordu ve çoğunlukla gülmekten kendini alamıyordu, adam komedyen olduğundan bu normaldi. Rol esnasında kızgın olmasının gerektiği sahnelerin bile komik olması bundandır ve George'a oldukça kızgın olacağını söylediğinde George ” yeah, right “ demiştir. Özellikle bu olayı da tiye aldığı “ The Visa “ bölümü seyredilirse kimin komedyen kimin şarlatan olduğu görülecektir. 


Yukardaki ironiyi anladınız mı Efe ve Efe'nin kuçu kuçuları? 


Sıçarken aklına filim fikirleri yazmak gelen, film çekme konusunda eğitimini birkaç değil yüzlerce saat video izleyerek almış ağlayan palyaço Efe'nin hedefi bir zamanlar ne imiş, Türk sinemasının da çıtasını yükseltmek. Onca senedir ne bok yedin bu konuda herbokolog? Anca sen ona buna sataş, anca oradan buradan prim toplamaya çalış da 


yaşlanmadın mı hala? 


Adam film çekmek için ne acılara katlanmış, ulan biz de bu özverili adam hakkında utanmadan gerçeklerden bahsediyoruz: 


Çoğu zaman bir bavul eşyayı metroda/otobüste oradan oraya taşımak zorunda kalıyorum. Yağmur, soğuk kavurucu sıcak, her çeşit doğa koşulunun altında bıkmadan usanmadan çekimleri tamamlamaya çalışıyoruz. Gerektiğinde ayağım sakatlanmış olsa bile başka şansım olmadığı için çıplak ayak kayaya tırmanıyorum, gerektiğinde arkadaşın dükkanında jimnastik minderinde uyuyorum, gerektiğinde kör jiletle umumi tuvalette sakal traşı oluyorum. 


Adam öyle bir adam ki reddedilen değil de reddedendir: 


Birçok noktada menajerlerden, viral reklamcılardan teklif geldi, hepsini nazikçe reddettim 


ama işte Wikipedi işleri değiştiriyor hatta götüne şaplakçı Mete'de çıtayı yükseltmişti. 


Atatürkü sevmeyenler, Wikipediciler... kısa söyleyelim, Efe'ye karşı olan herkes ibnedir; ama kendisi ibne değildir 


Wikipedia'da yer almak ve ödül almak senin için önemli değilse neden yıllardır Wikipedia beni önemsiz görüyor, takipçilerim veya param artınca görürsünüz lan ibneler diye yazıyorsun ve anırıyorsun, çocuğum? 


Serinin birinci bölümünde bu Perinçekçi hakkında ne yazdık: 


Pek ünlü değil de pek ünsüz olan Efe kendisini ünlü olarak kabul ettiğinden, bu şekilde öz pazarlamasını yapmak için insanların akın akın çekim ekiplerine geldiklerini ve bunun bir nedeninin de Efe Aydal'ı tanımanın kazandıracağı avantaj olduğuna inanmaktadır ve dikkat edelim kendisi bu konuda oldukça inançlıdır. 


Kendisi 2011 tarihinde kendisi hakkında ne düşünmüştür: 


Tabi artık bu iş daha kolay. Unlü değilken insanları yalvar yakar oynatıyordum, şimdiyse tiyatro oyuncularına kadar mesaj atıp katılmak isteyenler oluyor. 


UZMANLIK ALANLARI @Efe Aydal 


• Sony Vegas Pro 


• Adobe After Effects 
Adı; 
* Virtualdubmod 
Efe Aydal 


Üyelik; 


Eğitmen 


Doğu Türkistan konusunda Perinçekçi düşüncelerle Doğu Türkistanlıları ayni Perinçekçiler gibi ayrılıkçı Uygurlar diye tanımlayan ve Doğu Türkistan konusunda kendisine meydan okuduğumuz Efe hakkında ne yazmıştık, Efe'ye güvenmiyorum. 


Kendileri Perinçekçi adilerle birlikte Perinçekçilik sempatisinin yayılmasının gönüllüsüdür, Ulusal Gönüllüsüdür. 


Efe aynı Perinçekçiler gibi olup olmadık şeylerde Çin sempatisi de yapmaktadır. 


Efe için Doğu Perinçek desteklenmeli ve adamlarının sayısı arttırılıp Perinçekçilik yaygınlaştırılmalıymış, marjinal — niş parti dediği Vatan Partisi etrafında muhalefet birleşmeliymiş ama önce Vatan Partisi Yalçın Küçüklerden kurtulmalı bağırsaklarını temizlemeliymiş. 


Bunlar Efe'nin Perinçekçi olduğunu kanıtlamayan Wikipedicilerin uydurmaları 


Kendisi fallus gibi yılanlara meraklıdır. 


Ergenlerin seyirci kitlesi olduğunu bildiğinden genellikle erkek dayanışması(!) için bayan pazarlamasını da yapabilmektedir. Ergenler zannetsin ki şu bayan gibi dişi varlıklar var ama o seni alıp yerden yere vurdugunda...gerci bunlar ondan bile tahrik olurlar, dışarıda kafa tokuşturup, içerde birbirlerini elleyerek veya öperek bunun gerçek olduğunu bile hayal edebilirler. 


Zaten kendisi hep kapkaççılardan, köpeklerden ve atarlı dayılardan kızları kurtaran bir kız sevme gönüllüsüdür. Biraz da erkek kurtar biladel. 


Efe'nin lafta kalan kız sevdasından farklı Efe çeteden, Perincekci çeteden kimlerle birliktedir ve bu sosyal medyada insanları Perinçekçiliğe yönlendirmeye çalışanlar kimlerdir: 


1 — Veryansın tv isimli kanal 
2 — Nihat Genç 

3 — Hasan Atilla Uğur 

4 — Oğuzhan Uğur 

5 — Babala isimli kanal 

6 — Cem Gürdeniz 


Bazen bu Perinçekçi adiler kendilerinden ayrılanları Perinçek'e ters düşmüş gibi tanıtırlar, 


Tümamiral Yaycı'nın “om istifasının yankıları sürüyor 


Perinçek'ten уы flaş açıklama: \ 


WS İSTİFA ETMEK ` 
Xİ FIRAR ETMEKTİR Xe 


ama tek yapılacak AKP — MHP — BBP ve Vatan Partisi destekçisi yalaka basında bunlar hakkında haber var mı yok mu diye internete yazı yazılmalı ve neyin ne olduğu görülmelidir. 


Yeni Şafak @ 
Kazakistan olaylarına Türkiyeci bakış 


Kazakistan'ın bağımsızlığı ve istikrarı hem komşularının hem de Türk Dünyası'nın yararına olacağı gibi, geleceğini kendi dinamikleriyle inşa etmesi de bölgesel ve küresel! barışın önünü açacaktır. 


[Amiral Cihat Yaycı #Dü inlüğül 


Mi satranç oyununu à iyi okumalı 
° x ei merkezini 


Örneğin hayatında deniz göremeyeceği bir yerden deniz subayı olarak bağlanan Cihat Yaycı isimli bizimle tartışamayacak bir tipi olan tipini sıktığım demiş ki Turan Ordusu kurulmalı, kurulacak ordu açısından Doğu Türkistan hakkında bu Perinçekçi subay paçavrası ne düşünmektedir? 


Fetömetre diye bir şey uydurmuş Perinçekçi subay paçavrasına destek veren gazeteci paçavrası yalaka köpek Nedim Şener olmuştur. 


Nedim Şener denilen piç kurusu arkasına yediği Bubba'nınkilerle çok iddialı laflar söylemektedir şimdilik, 


Даат 
Т, Tİ 


RR 
A. 


ve buna arka çıkan Uğur Dündar denilen adamdır. 


2 чынды Dindar 


„„ arsazcu 


Nedim Şener'e AKP yandaşlığı imasında bulunanlar, onun kitaplarını ve yazılarını okumadan, yani bilgi edinmeden fikir (!) sahibi olanlardır! 


10:01 AM - Jun 1, 2016 - Twitter for Android 


Perinçek'e de destek veren Uğur Dündar denilen soytarı karşılıklı olarak birbirlerini yalamaktadırlar, köpek dayanışmasıyla. 


Dogu Perincek: 
“Uğur Dündarların dokunulmazlığı, en az milletvekili dokunulmazlığı kadar önemlidir.” 


y www.vatanpartisi.org.tr 


Bunlar öyle alçak karakterlerli adamlardır ki kendilerine laf sóylenmesin de ne olursa olsun ve Sözcü ile Tele 1 bu adamlarla mı muhaliflik yapmaktadır? 


ç) Uğur Dündar 

a РУ @emregoktug @yilmazsozcu and @gazetesozcu 

Nedim Sener 2010 da yani Fetö'nün cadı avi yaptığı süreçte benim hayatımı cesaretle ve dürüstçe yazmıştır, ayrıca gerek bana gerekse @yilmazsozcu 'e en ufak bir saygısızlığı olmamıştır. 


Unutmayalım ki Tele1 TV'nin de Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da bir zamanlar Perinçekçiydi, şimdi o sözde subaylar gibi olmasa bile zehir etkisindedir bize gore. 


Perinçekçi yapılanmanın ne kadar tehlikeli olduğunu su fotoğrafla öğrenmekteyiz: 


Cemal Enginyurt, Cihan Ekşioğlu ve Perinçekçi Cihat Yaycı. 


Ekşioğlu'nu Sedat Peker'in açıklamalarından gayet iyi tanıyoruz, milletvekilini de tanıyoruz ama bu sağdaki emekli amiralin bu odada ne işi vardır? 


Barış Terkoğlu'dan mevzuyu öğreniyoruz, bunların bu Turan Ordusu yok vatan aşklarının altında ne kahpelikler olduğunu da öğreniyoruz: 


Sadece Cihat değil Cem'de Perinçekçi çeteden sözde ayrılmış bir denizcidir ve Perinçekçilerle atışmışlar 


https://ahvalnews.com/tr/guncel/perincekin-gazetesi-aydinlikta-mavi-vatan-catlagi 


“Yazıklar olsun sizine— 


hale gelmişsiniz” 


EMEKLİ AMİRAL CEM GÜRDENIZIN 27 
EŞİNDEN SÜREKLİ ÇIKTIĞI үе 
TW KANALINA BUYUK TEPKİ 


https://www.yenicaggazetesi.com.tr/emekli-amiral-cem-gurdenizin-esinden-surekli- ciktigi-tv-kanalina-buyuk-tepki-yaziklar-olsun-siz-ne-hale-gelmissiniz-438670h.htm 


u 


Vatan aşkı diye milleti gaza getirip, hedef haline getirenler hemen dışarı çıkartılır mı? 


https://www.dw.com/tr/g%C3%B6zalt%C4%B1ndaki-emekli-amiraller-serbest- 

b%C4%B1 rak%C4%B 11d%C4%B1/a-57184721 

Perinçekçiler için Doğu Türkistan ile Kürdistan aynı şeylerdir ve Kaşif Kozinoglu'nu kendileri değil Amerika öldürtmüştür, kendilerine göre. 


https://www.ulusal.com.tr/haber/8472780/kurdistan-ve-dogu-turkistan-planlari-kimin- 


hizmetinde 


Bu cinayetin arkasında milliyetçilik röpteşambırıyla dolaşan Efe'nin arkadaşı Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur ve Perinçekçiler vardı, çünkü cinayet Doğu Türkistan ile ilgiliydi 


http://turknews.ca/asiretler-ayaklanacak-diyen-o-albayin-gercek-yuzu 


ve doğruları söyleyenleri hemen tutuklamış çete 


Efe'nin propagandasını yaptığı Veryansın TV'de her zaman için Cihat Yaycı mükemmel komutanımız diye propaganda yapılmaktadır 


Cem ise direkt programlarda yer almaktadır 


Th 


Hatta bu adi Perinçekçi çete KKTC'deki bunların faşist düşüncelerine uymayan gazeteyi de hedef alabilirler, çünkü bu alçaklar Kıbrıs'ta Rumlar bizi öldürdü diye Rumlarla kıyaslanmayacak kadar Türkleri kendileri gibi düşündürtmek için öldürmüş, camileri bilerek bombalamış faşist teröristlerdir ve bunların ele başları bir zamanlar Volkan ve Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilişkili Rauf Denktaş denilen adam gibi dinsiz Perinçekçilerdi. 


Peki, bu Cem sadece Veryansın TV'de mi boy göstermektedir; hayır Babala denilen Perinçekçi çete yapılanmasında da kendisini görmekteyiz 


Babala Perinçek çetesi hizmetinde bir çete yapılanmasıdır ve youtube ın Twitter ve Facebook'a göre daha popüler olması sebebiyle yayınlarını buradan yapmaktadırlar 


Р LTH 
Ш 0. 
Oğuzhan babası olan katil subay paçavrasını şöyle savunmuştur 


y Oğuzhan Uğur Y 
@OguzhanUeur 


A 


Reolying to @ssabdullatif and @Abdullatifahin4 


Neden sorusunun cevabı kendine aittir fakat bir düzeltme yapabilirim; Babam bir yıl evvel Vatan 
Partisinden ayrıldı. 


11:22 PM . Apr 15. 2019 - Twitter far iPhone 


Hasiktir yavşak, siz hala arkadan hortumlanmış Perinçeksiniz. 


Kendilerine karşı bir CHP imajı için bu adamlar çalışmış ve çalışacaktırlar, aynı Efe gibi. 


í: atilla ugur 


Kılçıkoğlu kod adlı dersimli, "chp de değişime devam edeceğiz" demiş. Konuşma özürlü Selo ise " anayasa... 
fb.me/4mqSUBSO} 


8:2 ov f 5 - Facebook 


N Efe Aydal 
№ эптесі! 


Dersim'li Kemal ısrarla gitmiyor. Şimdi de mızıkçılık 


yapmaya başladılar. Bilen var mı, GHP'de virüs ne kadar yayıldı? Temizlenmez mi? 


Ve bu yüzden Efe gibiler Doğu Türkistanlılara milliyetçi olduklarından, Türk olduklarından Ayrılıkçı Uygurlar demektedirler. 


Etiketi nasıl tanıyacağız? Eğer ABD, Batı ve emperyalizm eleştirilerine ek vatan millet 


sakarya deniliyorsa orada bir durmak lazım değil mi Efe ve sayın okuyucu bu etiket meselesini unutmayın. 


@: atilla uğur 


Dava, Perinçek davası değil, Türklük, Türk Milliyetçiliği, vatanseverlik ve Emperyalizmle kavga edebilme... 


Efe'nin Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanı Esad hakkındaki düşüncelerine daha önce yer verdik, ama Efe bazen de AKP'nin Suriye'deki karışıklığın sebebi olduğunu düşünmüştür. 
Bu düşüncende sana hortum sokan Doğu Perinçek ve Perinçekçi çete etkili oldu mu reis? 
Çünkü bir AKP olmalı ama Perinçekçi AKP yoksa o AKP Amerikancıdır, öyle mi Atatürk'ü sevmeyenler gibi seni sevmeyenlere ibne diyen Atatürrrrkçü? 


Doğu Perinçek: "Esad vatanını savunan bir kahraman. 
Esad yıkılırsa ABD ve İsrail gelir, Türkiye bölünür." 


W| HEnineBoyuna le 


TÜRKİYE HANGİ ADIMLA 


KUZEY IRAK REFERANDUMU q — — Ə—Ü— Å = 


me 
YENI VERGİ DÜZENLEMELERİNİ İÇEREN TORHA KANUN MECLİS'E SUNULDU жат 75 


Efe'nin celiskileri konusunu da daha ónce yazmistik, ama Vatan Partisi ve Perincek sempatisi konusunda herhangi bir çelişkisi yoktur. 


Hatta bir zamanlar köpek ocaklarına çağırılmış Efe(!), çözümü bulduğu Perinçekçiler içinde tek tipçiliğin bulunması, çalışanlara haklarının ödenmemesi, Perinçekçilerin mafya unsurlarıyla ilişkili olmamaları ve Perinçekçiliğin güvenilir olduğunu düşünmesinde çelişki yoktur. 


Sen diyorsun ki birisi alnında bir etiketle ünlüyüm diye dolaşıyorsa gizlediği bir şey vardır, sen neyi gizliyorsun alayına isyan reis? 


Gerçi sen Japon mapon işlerle uğraşan bir vasıfsız Karate Kamil gibisin ve senin ünlüyüm sözlerin de Mario oynamak gibi ama sakladığın bir şeyler var mı? 


Efe için şablonuna uymayan Yılmaz Güney'i popülerlik için eleştiren bu adam önemli bir Türkçüdür 


İyi de bu adam bir yandan ikilikte kalmak diye birilerini eleştirirken hayat tarzı ile ikilikte kalmış olmuyor mu? Hayır çünkü Efe'ye göre bu adam Yılmaz Güney'i ve onu destekleyenleri eleştiriyor. 


https://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1524024/Norm Ender den Devrimci genci r imleri igini aci ¡html 


Daha küçük bir çocukken ne kadar Türk bir çocuk değil mi, bu çocuk? 
https://pbs.twimg.com/media/FGOHLuTXOAONi-T?format=png8/name=small 


Adam artık podcastçilikte değil de filmcilikte üst levele ulaştığından ödülü takmam, ödül alanlardan daha ünlüyüm diyor; kendisine podcast ödülü verme değil adaylığını verenler bile kim diyor Efe. Hep yazdığımız gibi bu adam herkesten daha iyi iş yaptığına inanıyor da yaptığı iş nedir? Kendisi demişti, biz değil, kendisi podcast orospuluğundan başka ne yapabiliyor? 


Kimse benim umrumda değil diyen Efe'nin, £fe Aydal Hakkında İkinci biyografi isimli yazımız ve podcastimizde Uludağ sözlük'e atarlandığını biz kanıtladık, demek ki umrundaymış. 


Sen milleti sırf sana ve senin düşüncelerine karşılar diye küçük gör, ibne de ondan sonra da umrumda değil diye nutuk çek. 


Sen bir de başkalarına koç taşağı hizmeti mi veriyorsun? Hem de izole yetiştiğini söyledikten sonra. 


Türk gibi karı koca kavgası yapıldığını düşünen Efe, işemeli sıçmalı Türk ayini yaparken bile çekim fikirleri düşünürken siz kim köpek ulan! 


Daha önce Efe'nin Dawkins'i YPG paylaşımları yapıyor diye takibi bıraktım gibi birçok yalanını ifşa etmiştik. 


Herkes Ermeni Soykırımı açıklamaları nedeniyle Orhan Pamuk'a atarlandığını düşünmüş, ama Pamuk'un sevgilisi Efe'nin atarlanmasının sebebiymiş. Çıkar, menfaat arkadaşlar Efe'nin ekmeği, tuzu bunlar. 


Efe, sen de artık 40 çizgisini geçtin. 40'lık delikanlılarla ilgili düşüncelerinde kızlara yavşama için kullandığı sözlere karşı senin ” Ayrılıkçı Uygurlar ” Perinçekçiliğinle kızlara yavşıyor musun? 


Bak dostum, Perinçekçi adiler seksenlerde de doksanlarda da her zaman başka yayınevlerinden kitabı çıkmayan ideolojilerine yakın adamları desteklemişler ve onların kullanışlıkları bitince çöpe atmışlardır. Evrim Teorisini sunanlar gibi sana da bu köpekler değer verirler, sana gaz verirler asıl amaçları sizlerin üzerinizden kendi propagandalarını yapmaktır. Turan Dursun o kadar çabaladı kitapları yayınlansın diye sonra bunlar yayınlattılar ve adamı uyarmadılar; şeriatçılar değil Perinçekçiler kullanışlı olması devam etsin diye öldürülmesine izin verdiler. 


Yalnız dikkat et, öyle Perinçekçilik için kullandığın tavalarla söylediklerine benzer Flori beni terk ederse umrumda olmaz falan derken kız tek başına Romanya'ya gittiğinde ne hale geldiğini unuttun mu? Sefil olmuştun lan. Kız gençken seni terk ettiğinde Bubba'nınki bile sana dondurma gibi görünmüştü de bu yaştan sonra Bubba değil seni öperek uyandıracak kaç erkek arkadaşın yanında var? Evdeki düzen, huzuru ise Bubba dolduramaz it gibi pişman olacağın şeyler bence yapma, söyleme düşünme bile. 


Kız gidince biraz üzülürsün, öyle mi? 40 yaşına gelmiş, hayatını ünlüyüm balonu ile şişirmiş, ailevi desteği azalmış, bir çocuk kafasına sahipken karın seni terk edince duman olmazsın, sadece biraz üzülürsün. Senin için Türkiye'ye geldi, senin için emperyalistlerin kucağı dediğin Amerika'ya gitti ve birçok kişiye göre çok iyi ve kısa zamanda iyi iş buldunuz, bir düzen oturturken senin aptallıklarının da nedeniyle sıkıntılar baş gösterince mücadele edelim yerine Türkiye'ye geri dönme zorunda kalmanı bile destekledi...Senin kahrını kim çeker pezevenk, sonra da ben o kızın ayağına düşmem. Düş dostum düş şimdiden düş, yoksa duman olursun. 


Süperstar Karate Kamil değil Süperstar Efe Aydal 


Ne pis adamsın be karın olmazsa bok içinde yaşarsın sen 


Efe ile Sally Weaver arasında benzerlikler vardır. İkisi de yeteneksizdir, dağınıktırlar, işe odaklanmada sorunları vardır ve temel yetenekleri birilerini şeytanlaştırıp bundan ün kazanmaktır 


cenk tel 
A AH BE SIDIKACIM BU HAFTA SENİ KAFEDE GGREMEDIM.INSALLAH IYISINDIR. ISI FILAN MI BIRAKTIN. 


cenk tel 
CUNKU SANA СОК KOTU ASIK OLDUM 


cenk tel 

A SIDIKACIM SENI O KADAR COK SEVİYORUM KI ANLATAMAM.BIR BENİ ANLASAN NE OLUR BENİ UZME ARTIK.BILDIGIN GIBI DEĞİL BEN СОК ACI CEKİYORUM 


Efe hatırladın mı reyiz? 
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Efe gibi Perinçekçilerin olmaları gereken yer 
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Unden úne uzun atlayan Efe Aydal 


